
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom 
 
Aanvangslied: Psalm 130: 2 en 3 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen:Lied 834: 1,2,3 ‘Vernieuw Gij mij...’ 
 
Openingstekst: 
 
Eeuwige God, 
Schepper van hemel en aarde, 
U hebt het licht dat door U is geschapen 
bestemd om vooruit te wijzen naar U, 
naar uw lichtende waarheid, 
naar uw liefde en uw goedheid. 
U hebt tot de duisternis gesproken 
en er was licht. 
In de vuurzuil bent U uw volk voorgegaan 
door duisternis en woestijn. 
Wij loven U omwille van het vuur 
van uw nabijheid. 
Wij loven U, Christus, gisteren en heden, 
Begin en Einde, Alfa en Omega, 
U behoren tijd en eeuwigheid, 
heerlijkheid en heerschappij, 
in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

  HET LICHT 
 
We keren ons naar de hoofdingang, zien de 
nieuwe Paaskaars binnengebracht en 
zingen Lied 599: 1, 2, 4 en 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Zoveel is zwart van kwaad en pijn. 
    Maak door uw licht de wereld rein. 
    O ster die in de hemel staat, 
    verlicht ons met uw licht gelaat. 
 
5. Aan God de Vader in zijn troon, 
    en aan zijn eengeboren Zoon, 
    zij met de Geest wiens troost ons leidt, 
    de lof en eer in eeuwigheid. 
 
We ontvangen het licht en geven het door: 
Door diakenen wordt een aansteekkaars 
aan de Paaskaars aangestoken waarmee zij 
de kaars van de eerste persoon van iedere 
kerkbank aansteken, die daarna de kaars 
van degene naast haar/hem aansteekt 
 
Tijdens het lichtritueel zingen we Lied 598, 
‘Als alles duister is’ 
      
 
Als iedereen het licht ontvangen heeft:  
V Het licht van Christus die in  
           heerlijkheid verrezen is, 

verdrijft de duisternis uit ons leven. 
A De nacht is voorbijgegaan, de dag is  
           aangebroken: 

de zon der gerechtigheid gaat over  
ons op. Amen. 
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Zingen: Psalm 21: 3, 4 en 7 
‘Al wat de koning had begeerd’ 
 
We doven de kaarsen en gaan zitten,  
de antependia worden gewisseld. 
 
 

                 DE SCHRIFT 

 
De Schepping: Genesis 1:1-5 
Zingen: Psalm 19: 2 
‘God heeft de tent gemaakt,waarin de zon 
ontwaakt’ 
 
De Thora: Genesis 22:1-18 
Zingen: Lied 637: 1,2,3 en 4 
‘O vlam van Pasen steek ons aan’ 
 
De Profeten: Jesaja 55:1-11 
Zingen: Lied 313: 1 
‘Een rijke schat van wijsheid’ 
 
Het evangelie: Marcus 14:55-62 
Zingen: Lied 622: 4 en 5 
‘Nu triomfeert de Zoon van God’ 
 
  
             HET PAASEVANGELIE 
we gaan zo mogelijk staan 
 
Marcus 16:1-8 
 
Zingen: Lied 634 
‘U zij de glorie’ 
 
      
  DE DOOPGEDACHTENIS 
 
In de vroege kerk werd er één keer per jaar  
gedoopt, in de Paasnacht. 
De veertig dagen voor Pasen waren de 
voorbereiding op de doop, waarin de mensen 
uitleg kregen over het christelijk geloof. 
 
In de heilige doop verbindt God zijn Naam 
met onze naam. Wij allen delen in zonde, 
schuld en oordeel en wij kunnen alleen in 
Gods rijk komen als wij opnieuw geboren 
worden uit water en Geest. 
 
 
 
 
 
 

Als wij gedoopt worden in de naam van de 
Vader, geeft God ons het teken en zegel van 
het verbond van zijn genade.  
 
Als wij gedoopt worden in de naam van de 
Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing 
van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn 
met Christus gestorven en begraven. Zoals 
Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij 
leven met Hem. 
 
Als wij gedoopt worden in de naam van de 
Heilige Geest, belooft de Heilige Geest dat 
Hij in ons woont en dagelijks ons leven 
vernieuwt. 
 
Zingen: Lied 612: 1,2 en 3 
‘Wij komen als geroepen’ 
 
Uitgieten van het water in de doopvont 
 
Lezing: Kolossenzen 3:1- 4 
 
Gebed: 
 
V O God, die deze allerheiligste nacht  

verlicht door de luister van de 
verrijzenis van uw Zoon, 

A geef ons, dat wij die zijn gedoopt in 
zijn dood met Hem opstaan ten leven, 

V opdat wij nieuw geboren 
naar lichaam en ziel 
uw gemeente dienen 
en aan U toegewijd leven. 

A Door Jezus Christus, 
onze Heer, die met U, 
in de eenheid van de Heilige Geest, 
leeft en regeert 
in de eeuwen der eeuwen. 

 
Zingen: Lied 858: 3 en 4 
‘Geef ons o Christus deel…’ 
 
Dankgebed, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 353: 1,2,3 en 4 
‘Nu heeft het oude leven afgedaan’ 
 
Zegen, met gezongen Amen: 

             
       
             


